
De zwarte bruid gaat over de waargebeurde 
oorlogsbelevenissen van de Joodse Elsje Beek uit 
Den Helder en de Hoornse verzetsman Leo Trap. 
Voor de liefhebbers is er een uitgebreid nawoord 
met nadere uitleg over belangrijke en tot nu toe 
onbekende historische feiten. 

Deze oorlogsroman telt inclusief een uitgebreid 
fotokatern ongeveer driehonderd pagina’s. 
De zachte cover heeft twee binnenflappen met de 
familiestamboom. De roman is bestemd voor een 
breed publiek, van jong tot oud. 

Mede door een gemeentesubsidie en schenkingen 
van enkele fondsen kunnen we de kostprijs laag 
houden. Dit boeiende boek gaat in de boek-
handel  10 kosten. Voor u is de prijs bij voor-
intekening  6,50 per exemplaar. 

Het boek wordt in het najaar van 2024 gedrukt. 
Dat geeft u de mogelijkheid om het als kerst- of 
eindejaarsgeschenk aan uw werknemers te geven. 

Inhoud in het kort 
Joodse Elsje uit Den Helder droomt in 1940 van een 
grootse witte bruiloft met haar Hoornse verloofde Leo. 
Het wordt een simpele ceremonie in Hoorn en de bruid 
is in het zwart. Hun liefde wordt al snel zwaar op de 
proef gesteld. In 1942 hebben de Joden in Nederland 
hun baan, hun eigendommen, hun geld en juwelen én 
hun vrijheid moeten inleveren. 

Elsje ontdekt dat Leo door zijn huwelijk met haar door 
de Duitsers als Joods wordt beschouwd en groot gevaar 
loopt. Met pijn in hun hart besluiten Leo en zij dat ze 
officieel moeten scheiden. 
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Elsje duikt onder in een slaapkamer in hun eigen huis 
aan de Drieboomlaan in Hoorn. Drie jaar lang, verscholen 
achter dikke vitrages.  
Leo werkt bij de PTT en zit zonder dat Elsje het weet 
tot aan zijn nek in het verzet. Hij is een van de drij-
vende krachten achter een geheime telefooncentrale 
in Hoorn. Hij helpt zijn Joodse familie en vele andere 
onderduikers. Hij doet mee met sabotageacties en 
wapendroppings van het verzet. 

Op 30 mei 1945 trouwen Leo en Elsje voor de tweede 
keer, Elsje in het wit met sluier. Het huwelijksfeest 
wordt georganiseerd door Leo’s verzetskameraden, 
de Binnenlandse Strijdkrachten. Heel Hoorn loopt er-
voor uit, maar Elsjes familie ontbreekt. Vrijwel haar hele 
familie en veel vrienden en bekenden zijn Holocaust-
slachtoffer geworden. Het nawoord schetst hiervan op 
indringende wijze een beeld. 
In het boek passeren daarnaast belangrijke gebeurte-
nissen uit de Helderse oorlogsgeschiedenis de revue. 
Zoals de vroege voorbereidingen op een oorlog, het 
vergissingsbombardement, de sloop van Oud Helder 
voor de bouw van de Atlantikwall en de inundatie van 
de Wieringermeer.

DOET U MEE?
Om tijdig de oplage vast te stellen vragen we u om 
z.s.m., maar uiterlijk 1 augustus 2024 te reageren.

Stuur een mail met het aantal boeken dat u wilt 
bestellen én het bezorgadres naar: 
info@comite4045.nl

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Christa van Hees,
mobiel bereikbaar via 06 51339361.

In 2025 viert Nederland 80 jaar vrijheid. Ter gelegenheid daarvan geeft het Hoorns Comité 40-45 
een historische roman uit met een bijzonder oorlogsverhaal. Een boek over angst, moed, verraad en verlies, 

dat iedereen die in Den Helder woont en werkt gelezen moet hebben.


